
Journalist Joël De Ceulaer voert al vele jaren gesprek-
ken die ergens over gaan met mensen die iets te ver-
tellen hebben. Over wetenschap, filosofie, zingeving, 

religie. Over de grote vragen, de vragen die er écht toe 
doen in dit leven.

Die gesprekken zijn bijzonder leerzaam, maar soms ook verwarrend. Zo 
viel het hem tijdens een interview met Godfried Danneels op dat de kar-
dinaal niet helemaal begrijpt wat de evolutietheorie eigenlijk inhoudt. 
Een gesprek met Richard Dawkins leerde hem dan weer dat de beroem-
de bioloog niet snapt waar het in de religie precies over gaat. Dat zette 
hem aan het denken over de kloof tussen godsdienst en wetenschap. 
Zijn ratio en religie met elkaar te verzoenen?

Joël De Ceulaer schreef er een boek over dat zowel de oprechte gelovige  
als de doorgewinterde atheïst een spiegel voorhoudt. Het werd een per-
soonlijke zoektocht, waar ieder denkend mens wat aan kan hebben. 

ZONDAG 28 SEPTEMBER ’14 
Deuren open om 10u30
aanvang om 11u00.
VOC Mechelen 
Guldenstraat 27 – 2800 Mechelen
Toegang gratis. boekende  zondvloed

V.
U

.: 
L.

 V
an

 A
ch

te
r, 

G
ul

de
ns

tr
aa

t 2
7, 

28
00

 M
ec

he
le

n.
O

nd
er

 d
e 

au
sp

ic
ië

n 
va

n 
IM

D
 A

nt
w

er
pe

n 
en

 d
eM

en
s.n

u.

ZONDAG 

28 SEPTEMBER 

2014

Literaire Apero met 

Joël De Ceulaer


